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Huis van Abraham

Manifest voor Samenleven in Rechtvaardigheid

Een oproep tot een nieuw verhaal voor Israél en Palestina

Inleiding

Wij, mensen van joodse, christelijke en islamitische achtergrond, verenigd in het Huis van Abraham, geloven dat
het tijd is voor een nieuw verhaal. Een verhaal dat niet begint met strijd, maar met erkenning. Niet met uitsluiting,
maar met ontmoeting. Niet met angst, maar met hoop.
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Wederzijdse erkenning

Wij erkennen het recht van zowel het Joodse volk als het Palestijnse volk op nationale zelfbeschikking,
veiligheid en waardigheid.

Gedeelde verantwoordelijkheid

Vrede is geen eenzijdige concessie , maar een gezamenlijke opdracht. Beide volkeren moeten afstand nemen
van keuzes uit het verleden die tot strijd en ellende hebben geleid, en kiezen voor een nieuwe opstelling:
ruimte geven aan de ander binnen duidelijke veiligheidskaders.

Bescherming van minderheden

In een rechtvaardige samenleving is er ruimte voor de ander. Alle minderheden — Joden in Palestina,
Palestijnen in Israél, christenen, Druzen en anderen — verdienen bescherming, rechten en erkenning, niet
alleen als gasten, maar als volwaardige deelnemers aan het samenleven.

Geloof als brug, niet als muur

Religie mag nooit een instrument zijn van haat. Wij geloven dat jodendom, christendom en islam elkaar
kunnen versterken in het zoeken naar vrede. Daarom roepen we op tot het delen van religieuze inspiratie voor
co-existentie, gericht op een toekomst van gelijkwaardigheid en wederzijdse erkenning tussen alle volkeren.
Dialoog boven dogma

Politieke of religieuze verschillen mogen niet leiden tot stilstand. Wij kiezen voor gesprek, ook als het moeilijk
is.
Visie

Wij dromen van twee staten, Israél en Palestina, met elk een hoofdstad in Jeruzalem, waarbij Oost-Jeruzalem wordt
opgedeeld in territoriale zones die het respect voor de heilige plaatsen van beide volkeren waarborgen, met
internationale garanties voor hun behoud.

Wij geloven in een toekomst waarin:

N

e ... regionale vrede tussen Israél en de Arabische landen een fundament vormt voor duurzame vrede in
Palestina;

e ... minderheden rechten hebben die over de grens heen reiken, met bijvoorbeeld stemrecht voor Palestijnse
Israéli's in Palestina, en Joodse Palestijnen in Israél;

o ... veiligheid wordt gegarandeerd via samenwerking, niet via dominantie;

e ... een gemeenschappelijk charter mensenrechten, religieuze vrijheid en wederzijdse erkenning verankert;

e ... externe garanties bijdragen aan het vertrouwen en de veiligheid van alle burgers.

Oproep

Wij roepen op tot:

¢ Het vormen van een narratief-coalitie van gematigde stemmen uit beide volkeren.
¢ Het versterken van brugfiguren: Palestijnen in Israél, joden in diaspora, religieuze leiders, vredesactivisten.

¢ Het ontwikkelen van een nieuw educatief en cultureel kader waarin co-existentie centraal staat.



